De echtgenote, kinderen en kleinkinderen van
Vader Sef Mestrom danken U voor Uw geweldig
meeleven bij het overlijden en het afscheid van
hun beminde man, vader en opa. Ook U zult
hem niet vergeten in Uw vriendschap en gebe-
den.

De zeswekendienst zal plaats vinden in de kerk
van het H. Hart van Jezus te Brachterbeek, op
zondag 15 januari 1989 om 10.15 uur. Ook op de
tussenliggende zondagen wordt daar mede voor
hem het H. Misoffer gevierd.

Begr. ond. Sniekers, Maasbracht. Tel. 04746-2036.
1’y
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groot was je inzet voor alles
moge deze verder leven in ons




Bid voor Zaliger

JOSEPH HUBERTUS MESTROM
echtgenoot van
MARIA HUBERTINA CATHARINA CREEMERS

Ere-Bestuurslid van de Kon. Erkende
Fanfare Eensgezindheid.
Lid van de Rozenkransbroederschap.
Lid van de Bejaardensociéteit.

Begiftigd met de Eremedaille in Zilver van

Oranje Nassau, Pro Ecclesia Et Pontifice en

Gouden Bondsinsigne met 2 Briljanten van
de F.K.M.

De dierbare overledene werd geboren te Maas-
bracht op 9 april 1912. Gesterkt door het H.
Sacrament der Zieken overleed hij op 28 no-
vember 1988 in het St. Laurentiusziekenhuis te
Roermond. Wij legden hem te rusten op het
parochiekerkhof van Brachterbeek op
zaterdag 3 december 1988.

Sef Mestrom - Ome Sef voor velen - was een
man van vrede en rust. Hij was een bescheiden
mens, hoe begaafd en talentvdl hij ook was.
Die rijke gaven stelde hij in dienst van anderen:
Zijn gezin en zijn werk, kerk en maatschappij,
ons dorp en onze fanfare.

Hij was een kundig bouwer: Veel huizen in ons
dorp en daarbuiten, ook dat van zijn eigen
zoon, zijn daar de blijvende getuigen van.
Sef had gevoel en liefde voor zang en muziek.
Jarenlang zong hij in het koor van onze kerk.
Hij was geruime tijd lid van het kerkbestuur.
Maar bovenal was hij toegewijd aan onze fan-
fare Eensgezindheid, waarvan hij 68 jaar lid was.
Hij was vele jaren bestuurslid en onder-direc-
teur, later ere-bestuurslid.

Zijn gemoedstoestand was een spiegel voor al-
les wat zich in en rondom de Fanfare afspeelde.
Ome Sef heeft hele generaties jonge muzikanten
opgeleid, waarbij zijn geduld ons vaak als gren-
zeloos voorkwam. Hij was de hele Fanfare-fa
milie dankbaar dat hij ,,zijn”’ korps in alle
geledingen heeft zien groeien, waarbij hij aan
de naam Eensgezindheid een bijzonder grote
waarde toekende.

In dat licht zien wij ook twee van zijn sporadi-
sche uitspraken: ,,Gooje meziek kinse allein
maake es ze dich verstuis'’,

en vooral de laatste jaren van zijn leven na een
prachtige uitvoering: ,,Jonges, hiej kin ich oad
biej waere''.

Sef Mestrom was geen man van conflicten,
maar hij zocht die wel op, als ze er waren.
Hij dacht er stil over na en met zijn wijsheid
en vriendelijkheid was hij de aangewezen vrede
ﬁtichter. Hij was een man die men vertrouwen
on.

Sef Mestrom was een centrale figuur in ons
dorp, maar vooral was hij de liefdevolle echt-
genoot, vader en opa. Hij vroeg weinig voor
zichzelf, niets was hem teveel voor zijn gezin,
waarin hij door zijn eenvoud, geduld en diep
geloof een rustige en zachtmoedige sfeer wist
te scheppen.

Ook de laatste jaren, waarin zijn gezondheid
soms te wensen overliet, was hij een tevreden
mens die in alle stilte intens kon genieten van
zijn twee kleinkinderen Sanne en Don.

Zijn vrij plotselinge overlijden was een klap
voor ons dorp, maar meer nog voor hen die
hem zo nabij waren. Mogen zij troost vinden
in Vaders blijmoedigheid en tevredenheid. Met
dankbaarheid zien wij terug op dit mooie leven
van Vader Sef Mestrom:

,,Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het

land bezitten. Zalig die vrede brengen, want
zij zullen kinderen van God genoemd worden.”



