JEZUS 2« MARIA »« JOZEF

e

Gedenkt in Uw gebeden de ziel van zaliger
HENDRIK JOZEF DMALESSEN
echtgenoot van
MECHTILDIS IDA MESTROM

15 mei 1890 geboren te Maasbracht. 2 juni '63
plotseling - voorzien van het H. Oliesel -
overleden te Grashoek.
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. H. Geest, Gij schenkt rust in de arbeid,
overwinning in de strijd en troost in droet-
heid. Geef ons de verdienste der deugd, een
zalige dood en de ceuwige vreugde.”

Op het feest van Pinksteren, waarop wij dit
gebed baden, werd deze man uit de tijd over-
geplaatst naar de eeuwigheid. Hij had de
arbeid gekend in volle zwaarte, maar hij
vond toch steeds de tijd om te rusten in ver-
trouwvol gebed. Zijn leven ging niet voorbij
zonder strijd, maar hij vond de kracht tot
weerstand in de genade van H. Doopsel en
H. Vormsel

De H. Geest, die de gelovigen heiligt en
sterkt en troost, hielp hem om de offers te
dragen, die God hem op de schouders legde.

Zo bleef hij de opgewekte mens, die in dit
zware leven toch veel moois vond, en die
tevens zorg had voor het geestelijk heil van
zijn eigen ziel en dat zijner dierbaren. BIijft
ook gij goed leven om eenmaal goed te kun-
nen sterven, om hem in de eeuwige vreugde
terug te zien.



