Heengegaan in de Vrede des Heren, gedenken
wij dankbaar onze lieve moeder en oma

MECHTILDIS IDA MESTROM

weduwe van
HENDRIK JOSEPH MAESSEN

Geboren 7 oktober 1896 te Maasbracht. Over-
leden 16 januari 1977 in Huize ,,De Wietel" te
Helden-Panningen, voorzien van de H. Sacra-
menten. Begraven te Helden-Grashoek.

Moeder is ons ontvallen, maar heeft ons wel
altijd gevallen.

Gisteren nog bracht zij dankzegging aan de
Heer en al haar dierbaren. Vandaag ontvangt
zij die van diezelfde Heer en toegewijden.

Klein van stiel, was zij wel groot van stijl.

In korte pasjes maakte zij grote afstanden in
het goed-doen.

Bescheiden zorg voor zichzelf, maar grote voor
alle anderen.

Vele jaren hard gewerkt, drie korte genoten
van verdiende rust in De Wietel.

Toen al tijdig ter kerke, nu tijdeloos ten hemel.

Lang was haar de vrees voor de dood, gelukkig
maar kort de toegang tot het Leven.

Moeder voelde hoge plicht aan anderen, maar
heeft die anderen nu wel verplicht aan haar.

Laat moeder z6 voortleven bij de Heer én bij
ons. Dan is het geen afscheid, maar een tot
weerziens.

H. Hart van Jezus, ontferm U over ons allen.
Onze Vader..... Wees gegroet.

Voor uw medeleven danken wij u
van harte.

Kinderen en kleinkinderen

Familie Maessen
Familie Mestrom

Grashoek, januari 1977



