Ter dankbare herinnering aan

JOS MESTROM
echtgenote van
Lou Lemmens

Zij werd geboren te Heerlen,
23 februari 1946 en overleed te Heer-
len 27 augustus 1982.

Wij hebben Jos gekend als 'n harte-
lijke, gevoelige, sociaal bewogen
jonge vrouw van deze tijd, altijd be-
reid om te helpen als op haar 'n be-
roep werd gedaan,

Op haar eigen manier heeft zij zich,
tastend en zoekend naar nieuwe
waardevolle levenspatronen, ingezet
om gestalte te geven aan haar gezin
en haar eigen leven, samen met haar
man en kinderen, familie en vrien-
den.

In de bloei van haar leven en naar
menselijke maatstaven veel te vroeg,
heeft zij afscheid moeten nemen van

allen die haar het meest dierbaar wa-
ren.

Moge zij voor eeuwig in rust en vrede
verder leven.

De familie dankt U hartelijk voor de
vele blijken van medeleven, welke zij
bij het overlijden en de uitvaart van U
mocht ontvangen.

De zeswekendienst zal gehouden
worden zaterdag 16 oktober 1982 om
19.00 uur in de parochiekerk van St.
Pancratius te Munstergeleen.



