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Dankbare herinnering aan

Sterven doe je niet ineens

Maar af en toe een beetje

En alle beetjes die je stierf

t is vireemd, maar die vergeet je.
Na een welbesteed leven en na ! g J

55 mooie jaren getrouwd te zijn geweest, t Is dikwijls zelf ontgaan
heeft de Heer tot zich geroepen je zegt ik ben wat moe

En op 'n keer dan ben je

FRIEN THEUNISSEN

* Linne, 15-09-1931
T Sint Odiliénberg, 11-06-2017

aan je laatste beetje toe.

echtgenoot van

TINY THEUNISSEN-MESTROM



FRIEN THEUNISSEN

1931 - 2017

Wij danken u voor uw
medeleven en belangstelling

Tiny Theunissen-Mestrom
Toine en Andrea
Rens en Lars

De zeswekendienst is op zaterdag
29 juli 2017 om 19.15 uur in de
H. Martinuskerk te Linne.




