


Ter nagedachtenis aan
JACQUES MESTROM

sedert 8 november 1946 weduwnaar
van Maria Seegers, werd geboren op
22 februari 1885 te Maasbracht en
overleed aldaar op 26 januari 1970.
Op 29 januari hebben wij hem ten
rusten gelegd op de R.K. begraafplaats
te Maasbracht.

Een zorgzame vader is van ons heenge-
gaan. Na een leven van hard werken
voor zijn gezin, mocht hij zich tot op
hoge leeftijd verheugen in een goede
gezondheid te midden van familie en
vrienden.

Het was voor hem ’'n vreugde te ver-
toeven bij zijn kleinkinderen. Door de
vroegtijdige dood van vier zijner zonen,
zag hij in velen van zijn kleinkinderen
zijn eigen jeugdjaren terug, die ook de
helpende hand van een vader moesten
ontberen.

Zoals in 1890 ter nagedachtenis van
zijn eigen vroeg gestorven vader werd
geschreven, had hij ook de genegenheid
van velen verworven door zijn grote
hulpvaardigheid en oprechte vriendschap
waarop nooit tevergeefs een beroep
werd gedaan.

Daarom zullen wij, zijn kinderen en
kleinkinderen hem in dankbare herin-
nering bewaren als de zorgzame vader
en opa, dat het leven van een goede
christen slechts bestaat in het doen van
de meest eenvoudige dingen van elke
dag.

En mogen familieleden en allen die
hem gekend hebben, hem, die voor
iedereen een vriend was, gedenken in
hun gebeden.

Voor uw vele blijken van medele-
ven, betoond bij de ziekte, het over-
lijden en de begrafenis van onze
dierbare vader, grootvader en over-
grootvader, betuigen wij onze wel-
gemeende dank.

FAM. MESTROM
kinderen en kleinkinderen

Maasbracht, januari 1970
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