In dankbare herinnering aan

Andreas Gerardus Martinus

Haenen
(Dreeske)

echtgenoot van
Mia Haenen-Mestrom

Geboren in Maasbree, 15 januari 1929
op "'t Heeske"

Overleden op 2 september 2004
75 jaar

Wij danken iedereen die naar pap z'n

verhalen heeft willen luisteren.

Mia Haenen-Mestrom
kinderen en kleinkinderen

“Drees van Corneel ziene Piet" zo kenden de
mensen hem in Bree.

Op de boerderij, samen met mam. 43 jaar
getrouwd, in goede en slechte tijden.

De 8 kinderen, zijn kleinkinderen, de dieren,
de groentetuin en 't land waren zijn thuis.
Dan was 't goed.

Met z'n sigaret, laarzen en overall liep hij
met Blackie door 't veld.

Pap zette graag voor iedereen die aankwam
een "tas koffie".

Met z'n vele verhalen, zittend onder de
notenboom genoot hij van 't warme weer.
Met de kleinkinderen naar de konijnen,
kippen, eenden, duiven en 't paardje in de
wei: ‘t was zijn grootste liefhebberij.

Later toen hij met 't bedrijf ophield maakte
de tractor plaats voor z'n wit autootje.

Zo maakte hij nog vele ritjes samen met
mam naar z'n familie.

Nog volop genietend van alle gewone
dingen van het leven, kwam de ommekeer....
Wetend dat 't niet meer goed kwam ging
zijn tijd veel te snel voorbij.

Volhoudend tot 't laatste uur van de dag is
hij in z'n eigen vertrouwde omgeving van
ons heengegaan.

Lieve pap, opa, bedankt voor alles wat je
voor ons betekend hebt.
We zullen je missen!

Mam, de kinderen en je
kleinkinderen.

Maasbree, 6 september 2004.






