Ter gedachtenis aan

Bair Mestrom

Lid van de Rozenkrans Broederschap

echtgenoot van

Jacqueline Sleuters

Hij werd geboren te Maasbracht op 29 april 1927 en over-
leed, voorzien van de H.Sacramenten der zieken in het
St.Laurentiusziekenhuis te Roermond op 18 mei 1997. Na
een Uitvaartdienst in de parochiekerk van het H.Hart van
Jezus te Maasbracht-Beek, werd hij aldaar begraven op
22 mei 1997.

Pap was een lieve man, een goede vader en opa.

Hij heeft altijd hard gewerkt. En graag. Toen het werken
niet meer ging was hij veel in de "Haof" die hij samen met
mam onderhield. Met mam en zijn dochters dronk hij elke
morgen een kopje koffie. De jongens leerde hij wat van
tuinieren. Hij genoot ervan dat Kim en Anouk hem over
het hoofd groeiden. Elke week ging hij naar de kerk en
was trots op Joyce en Milou dat ze misdienaars waren.

Pap was er altijd voor iedereen. Rust nu maar uit pap en
opa. U hebt genoeg gestreden. We zullen de "haof" goed
onderhouden zodat U hem van bovenaf kunt bewonderen.

Pap bedankt!

Voor de vele blijken van medeleven na het plotseling over-
liiden en bij de begrafenis van mijn lieve man, vader,
schoonvader en opa, danken wij U van harte.

Jacqueline Mestrom - Sleuters
Clarien en Har, Kim, Anouk
Rosaliek en Jos, Joyce, Milou

De zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag 5
juli 1997 om 19.00 uur in de parochiekerk van het H.Hart
van Jezus te Maasbracht-Beek.

Begr. ond. Sniekers, Maasbracht. Tel. 0475.462036
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