In dankbare herinnering aan

FRANS SMEETS
echtgenoot van
MINA MESTROM

Pap werd geboren te Maasbracht op 16 april

1910 en overleed, voorzien van de H. Sacramen-

ten der Zieken, op 30 juni 1992. Wij hebben

hem te rusten gelegd op de R.K. Begraafplaats
te Maasbracht op 3 juli 1992.

Pap was in zijn leven een hard werkend man.
Hij stond voor iedereen kiaar, vooral voor zijn
vrouw en kinderen. Samen met Mina was hij
vaak tot diep in de nacht bezig in de smederij
of winkel. Dit was zijn werk maar tevens ook
zijn grootste hobby.

Toch ging zijn leven niet altijd over rozen.
Vooral de laatste jaren toen het contact met
mamma steeds minder werd en haar verzorging
steeds meer van hem vergde terwijl zijn eigen
gezondheid hem parten speelde.

Hij was een man van weinig woorden. Klagen
kwam in zijn woordenboek nauwelijks voor,
niet na de verhuizing van mamma naar het ver-
pleegtehuis en van hemzelf naar het bejaarden-
oord, ook niet tijdens zijn verblijf in het zieken-
huis.

Trouw ging hij iedere week naar mamma toe
en accepteerde het leven zoals gegeven.

Wij hopen dat hij nu de rust gevonden heeft,
waarna hij zo naar verlangde.

b3

Echte vaders sterven niet,
Pap, jij was een echte vader.

Uw aanwezigheid en medeleven is voor ons
een troost, waarvoor wij U danken.

M. Smeets-Mestrom
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den op zondag 16 augustus 1992 om 11.00 uur
in de parochiekerk van St. Gertrudis te Maas-
bracht.

Begr. ond. Sniekers, Maasbracht. Tel. 04746-2036



