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Jezus - Maria * Joseph T Gertrudis

In de gebeden der gelovigen wordt aanbevolen
de ziel van zaliger

Maria Margaretha Hubertina Seegers

Echtgenote van

Jacobus Joannes Mestrom
Profecte van de Derde Orde

De dierbare overledene werd geboren te Maas-

bracht 19 October 1885 en overleed voorzien

van de H.H. Sacramenten der Stervenden in

het St. Laurentius-Ziekenhuis te Roermond
8 November 1946

Deze diepbetreurde en voor haar huisgezin
onmisbare moeder was een diepgelovige een-
voudige christin, een trouwe liefhebbende
echtgenote en een zorgzame moeder. Haar
laatste woorden waren geen klacht over lijden
of sterven, zij waren de uiting van haar be-
zorgdheid over echtgenoot en kinderen die
zij moest achterlaten.

Haar jarenlang lijden verdroeg zij met bewon-
derenswaardig geduld en iederen Eersten Vrij-
dag van de maand droeg zij dat lijden en
alle tegenspoed als een welgevallig offer op
aan het Allerheiligst Hart van Jezus.
Dierbare echtgenoot en kinderen, treurt niet
overmatig over mijn heengaan want het leven
kon mij niets meer bieden; bidt voor mijn
zielerust en neemt de vermaningen die ik u
gegeven heb steeds ter harte.

Ook mijn eenige teergeliefde zuster, die niet
door tijdelijke zorgen in beslag genomen wordt,
wees mijn voorspreekster bij uwen Goddelijken
Bruidegom.

Zoet Hart van Jezus, ontferm U mijner.

J. M. Sniekers, Maasbracht




