


Dankbaar denken wij aan

PIERRE MESTROM

echtgenoot van
LIES CAMP

Pierre werd geboren op 29 november 1923
te Maasbracht en overleed na een kort-
stondige ziekte in het ziekenhuis van Sit-
tard op 1 maart 1983. Na de eucharistie-
viering op 4 maart 1983 hebben wij hem
begraven op het kerkhof van Maasbracht.

Nooit vragend, nooit klagend,

Zijn pijnen in stilte steeds dragend,

Zijn handen hebben voor ons gewerkt,
Zijn hart heeft voor ons geklopt,

Zijn ogen hebben ons tot het laatste ge-
zocht.

Dit zijn woorden die weergeven hoe Pierre
was.

Zelfs tot 't einde toe bleef hij liefde, be-
langstelling en zorgzaamheid houden voor
Lies, Toos, Ton en Ans en vooral voor zijn
kleinkinderen Rob en Mark. Graag had hij
nog met hun gespeeld, gelachen en geleefd
en hun zien opgroeien tot fijne, gelukkige
mensen.

Niet alleen voor hun, maar ook voor zijn
moeder, familie, vrienden en kennissen

bleef zijn belangstelling, vriendschap en
opgewektheid.

Dat zijn leven zo kort had moeten zijn, had
hij niet gewild. Er waren nog zo véél dingen
die hij graag wilde doen en waar hij zo
van genoot.

Uw medeleven tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze dierbare Pierre heeft
ons goed gedaan.

Daarvoor onze hartelijke dank.

Fam. L. Mestrom-Camp

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zaterdag 23 april om 19.00 uur
in de parochiekerk van Maasbracht.

Begr. ond. Sniekers, Maasbracht. Tel. 2036.



