In dankbare herinnering aan
Mina Mestrom
weduwe van
Frans Smeets

Mama werd geboren te Maasbracht op 12 maart 1913
en overleed na een liefdevolle verzorging in verpleeg-
huis St. Camillus op 5 mei 1996.

Wij hebben haar bij vader te ruste gelegd op de R.K.
Begraafplaats te Maasbracht op 9 mei 1996.

Mama,

Tijdens je leven heb jij je naam zonder meer eer aan-
gedaan. Je liefde, warmte en zorgzaamheid kon je aan
vader en ons kinderen goed kwijt.

Dat gaf jouw leven grote inhoud.

De ziekte waar je zo bang voor was is je niet bespaard
gebleven. In al die jaren hebben wij beetje bij beetje
afscheid van je moeten nemen.

Mama,
Wij zullen nu moeten proberen op alle fijne herinnerin-
gen aan jou te teren.

Wilt u dit herinneringsprentje beschouwen als een
bewijs van dank en erkentelijkheid voor uw mede-
leven.

Kinderen Smeets

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op
zondag 23 juni 1996 om 11.00 uur in de parochiekerk
van St. Gertrudis te Maasbracht.

Begr. ond. Sniekers, Maasbracht. Tel. 0475.462036
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