


Een dierbare herinnering aan

ANNA MARIA CORNELIA VAN HOMMEL

echtgenote van
Martinus van der Aa

Zij werd geboren te Boxtel op 3 december 1912
en overleed aldaar op 12 oktober 1992.

Voor uw blijk van medeleven, na het over-
lilden en bij de crematie betoond, zeggen wij U
onze oprechte dank.

M. van der Aa,
kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen.

Zoals zij leefde, is zij ook gestorven: in alle een-
voud.

Zij was vooral haar man en haar dochter Mia
erg dankbaar voor alle goede zorgen die zij haar
tijdens haar ziekbed gaven.

Zij hield veel van haar man, haar kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Deze betekenden alles voor haar.

Als geboren en getogen Boxtelse stond zij altijd
klaar voor de mensen om haar heen.

Ze was erg sociaal-voelend. Zij gag wat zij
geven kon en vaak nog méér: niet alleen mate-
rieel, maar ook en vooral emotioneel.

Ze hield van lezen en van het kijken naar
films. Ook ging ze, toen ze dat nog goed kon,
graag fietsen en wandelen in de Kampina.

Ze zag al uit naar haar 60-jarig huwelijk, dat zij
in 1994 zou gaan vieren.

God, die Heer is van leven en dood, heeft ech-
ter anders beschikt.

Als christenen geloven wij, dat zij nu voorgoed
thuis mag zijn in Zijn eeuwigdurende liefde
die sterker is dan de dood.

Moge zij rusten in vrede
en moge het eeuwige licht
haar nu voorgoed verlichten.



