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WIJ AANBIDDEN U CHRISTUS

EN WIJ LOVEN U, OMDAT GIJ

DOOR. UW KRUIS DE WERELD
VERLOST HEBT.




Jezus % Maria & Joseph % Gertrudis
In de godvruchtige gebeden der gelovigen
wordt aanbevolen de ziel van zaliger

Jacobus Gerardus Mestrom
Echtgenoot van
Maria Petronella Groos

De dierbare afgestorvene werd geboren te

Maasbracht 4 April 1909 en overleed aldaar

tengevolge van een nootlottig ongeval, voor-
zien van het H. Oliesel 16 Juli 1949

Vader in de Hemel van Wien alle goed voort-
komt, hoe onbegrijpelijk zijn Uwe wegen en
raadsbesluiten! Een jonge echtgenoot, een
vader, onmisbaar voor zijn huisgezin, wordt
bij de trouwe vervulling van zijn ouderlijke
plicht uit het leven weggerukt; zijn echtgenote
en toch reeds zwaar beproefde familie in dieper
1ouw gedompeld. En toch geloven en belijden
wij, dat Uwe voorzienigheid dit alles heeft
toegelaten om ons overvloediger deelachtig
te maken, aan de onzichtbare goederen die
Gij bereid hebt voor hen die U liefhebben.
Op U, o Heer vertrouwen wij, laat ons ver-
trouwen niet beschaamd worden, geef uitkomst
en kracht om dit zwaar kruis te dragen; haast
U om ons te helpen.

Dierbare echtgenote, kinderen, vader en broers,
wanneer gij troost gevonden hebt in de onder-
werping aan Gods vaderlijke goedheid en
liefde, gedenk dan in uw vertrouwvol gebed
mijne ziel, opdat ik spoedig deelachtig worde
aan de hemelse goederen.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 dg. afl.)

J. M. Sniekers - Maasbracht




