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Gedenk in uw gebeden en H.H. Missen
de ziel van

MEVROUW
Maria Aldegonda MINKENBERG

echtgenote van de Heer

Henricus Ludovicus MESTROM

Lid van de Gezinsbond, het K.V.L.V.
en andere godsdienstige genootschappen.

Geboren te Meyel op 27 maart 1926 en overleden
in het Sint-Jans-Ziekenhuis te Genk op 25 septem-
ber 1971.

Een trouwe echtgenote, een lieve moeder ging van
ons heen.
Waarom Heer, vragen wij ons af ?
Waarom dit schone leven gebroken ?
Zo plots dit mooi gezin verscheurd.

Mijn lieve vrouw... onze zorgzame moeder. God
U weet toch dat zij onmisbaar is.

Heer, met een verscheurd hart buigen wij het
hoofd en kunnen slechts gelovend zeggen : Uw wil
geschiede. Gij nam haar voor Uw eeuwige geluk-
zaligheid.

Wij buigen en bidden.

Lieve Mia, in liefde en oprechte genegenheid
stonden wij, zij aan zij in 't leven. Was ik de
sterkste, gi] waart de liefde die ons met onze
kinderen verbond. Een zonnige woning, een ge-
zellige thuis. De toekomst lacht... Nog zoveel
zouden wij doen...

De mens wikt. God beschikt. Hij alleen draagt ons

in Zijn Hand. Wij buigen en wenen, want met
moeder valt en verdwijnt zoveel schoons.

Doch Uw geest zal blijven in ons huis, waar alles,
ook het minste, van boven tot beneden en buiten
getuigt van Uw onverdroten werk en vaste wil,
geluk en voorspoed te scheppen voor Uw dierbaren.
Heer God, hoe zwaar is deze slag voor ons.
Maar wij geloven dat Gij in dit droeve uur ons
met Uw troost en kracht zult helpen. Wij geloven,
dat moeder, die slechts leefde voor ons, die
zelfde liefde en zorg zal voortzetten in de hemel.

Mijn dierbare echtgenoot, dank voor Uw diepe
genegenheid. Wij deden ons best om onze kinderen
braaf en degelijk op te voeden. Samen stonden wij
sterk en bouwden aan onze mooie toekomst. Met
droefheid, maar gerust neem ik afscheid. lk weet
dat uw vaderhart blijft werken aan 't geluk van
onze dierbaarste panden. En alles wat gij doet
voor hen, is ook aan mij gedaan, dat God eenmaal
zal lonen.

Lieve kinderen, mijn vreugde en mijn troost. Ik
ga naar de hemel ! Vergeet uw lieve moeder niet.
Steunt vader in zijn leed en helpt hem door uw
liefde, zijn zwaar kruis te dragen.

Van daarboven waak ik over U allen, eens zullen
wij elkander weervinden bij God.

Uw gebeden waren een zegen voor haar.
Uw deelneming een troost voor ons.
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