Ter herinnering aan

Wie Delissen

echtgenoot van
Nel Delissen-Mestrom

* Neer, 3 maart 1936
+ Venlo, 26 oktober 2013

Wij danken iedereen voor de
belangstelling en het medeleven.

Nel Delissen-Mestrom
Kinderen en kleinkinderen

Egchel, 31 oktober 2013

De zeswekendienst wordt gehouden
op zondag 15 december om 11.00 uur in de

kerk van de H. Jacobus de Meerdere te Egchel.

Mam:
Wie, dig bliefs altiehd in mien hert.

Truus, Twan, Johan, Will, Jannette, Karin:
Pap bedankt vur alles wat gae vur os beteikent
en gedaon hebt.

Bas:
Opa ging duk mit mich noa Lommen Hat en
zei dan tege idderein: "Dit is miene kleinzoon.”

Lieke:
Ich heb lits ug hoar moge knippen
en og wat waart ge trots.

Cecile:
Ich zal noeits vergaete det as ich binne kwaam
ge geliek vroogt: "Wie geit ut mit ut vriendje?”

Romy:

Bedankt opa vur de gezelligheid samen.

As ich beej ug kwaam waas ’t altiehd lachen
um ug grappen.

Simone:
Opa wat zal ich de leuke grepkes
die gae maakte missen.

Kelsey:
Opa bedankt det ge mich iddere mandig op
kwaamt hale van sjoel det waas huul gezellig.






