(e gl




Ter herinnering aan
Zef Fleischeuer
echtgenootvan
Toos Mestrom

Waarom al dat vechten, waarom al die pijn.
Je wilde hier niet weg, je wilde nog bij ons zijn.

Deze ziekte was oneerlijk en geheel niet terecht.

Geboren te Geleen op 14 mei 1931. Je wilde nog graag verder, maar je verloor dit gevecht.
Overleden te Geleen op 13 december 1997.
De crematie te Geleen op 17 december 1997 Pap, rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.
in crematorium Nedermaas. Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden.

Je hebt het zo ontzettend moedig gedaan,
en wie kan voelen'wat je hebt doorstaan.

De tijd is nu gekomen om te gaan,
over je wang rolde de laatste traan.

Je hebt altijd kunnen dromen.

De familie dankt U allen hartelijk voor de blijken van in slaap kon je niet zo gauw komen,
medeleven welke zij bij het overlijden en de uitvaart nu kan je slapen zonder te dromen.
van U mocht ondervinden. '
Mevr. Eleischeuer - Mestrom Wij nemen nu afscheid, de pijn zal bij ons niet minderen.
Marianne en Karel Debie - Fleischeuer We zullen je missen, vooral je vier kleinkinderen.
Lara _
Petra en Roy Schols - Fleischeuer Opa is plotseling uit hun leven verdreven,
Ellis maar je zult altijd in ons en in hun hartjes voortleven.

Agniet en Marco Roberts - Fleischeuer
Jeannine en Jeffrey



