Ter herinnering aan

HENDRIKUS HUBERTUS MESTROM
echtgenoot van

Elisabeth Maria Smeets

* Maasbracht 21 oktober 1904
+ Sittard 24 september 1980
Zijn lichaam werd te ruste gelegd op het
-parochiekerkhof te Munstergeleen.

In onze herinnering zal hij voortleven als een
eenvoudige, hardwerkende man.
Plichtsgetrouw en zichzelf niet sparend ging
hij voor in de arbeid die hem lief was.

Voor het welzijn van zijn gezin was hem niets
te veel.

Hij was recht door zee en karaktervast, ei-
genschappen welke hem hielpen bij het reali-
seren van zijn plannen.

Kort nadat hij uit de volle bedrijvigheid van
het zakenleven tot rust kon komen, nam een
slopende ziekte bezit van zijn lichaam.
Steeds en ten alle tijde bijgestaan door ma-
ma heeft papa zijn lijden dankzij zijn ijzeren
wilskracht met veel moed en geduld gedra-
gen.

Hij werd door de Heer, die alles regelt en
beslist toch nog onverwacht geroepen om
de reis naar de eindbestemming van ieder
mens te aanvaarden.

Moge hem de eeuwige rust gegeven zijn,
welke hij zich in zijn leven zelf niet gegund
heeft.

Wij danken U hartelijk voor de blijken van
cleelneming betoond bij het overlijden en de
cegrafenis van hem die ons zo dierbaar was.

De zeswekendienst zal gehouden worden op
zondag 9 november om 11.15 uur in de paro-
chiekerk v.d. H. Pancratius te Munsterge-
leen.
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