Het diepste verdriet wordt dikwijls verzwegen
voor het diepste geluk schieten woorden te kort.

Sjaak Mestrom
vriend van

Henny van Kommer

Geboren te Deurne op 1 september 1933
Overleden te Roermond op 28 mei 2006

Na een uitvaartdienst die gehouden werd op

1 juni d.o.v in de St. Nicolaaskerk van Meijel, hebben
we afscheid van Sjaak genomen in het crematorium te

Baexem.

Wij danken U, voor Uw belangstelling en medeleven.

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 2 juli
om 10.30 uur, in de kapel van zorgcentrum St. Jozef.

Wat ik jullie zou willen zeggen valt me zwaar om uit te
leggen. Ik zou jullie zorgen willen dragen en antwoord
geven op al jullie vragen.

Willen delen in jullie pijn, en bij jullie willen zijn.

Een arm om jullie heen willen slaan en zeggen:

“Kop op, er tegen aan”, maar omdat, dat niet kan en
mag, bid ik voor jullie elke dag. Ook in het diepst van
jullie verdriet, weet dan, dat iemand alles ziet.

Die van jullie houdt en om jullie geeft, die jullie tranen
mee beleeft.

Dus blijf sterk en vol goede moed, ik denk aan jullie,
het ga jullie goed.

God houdt van jullie... en ik ook.

Sjaak



