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Ter herinnering aan

Fini H.M. Koeter-Mestrum

Geboren te Venlo 11 september 1910
Overleden te Venlo 24 januari 1996

weduwe van

Otto J.A. Koeter

Weer een kaars is uitgegaan.
Weer een leven voorbij.
Weer een afscheid

van iemand die ons lief was.

Wij bedanken iedereen die medeleven
toonde bij het overlijden van mama, oma
en oma-oma.

Kinderen,
klein- en achterkleinkinderen.

Venlo, 29 januari 1996.

Lieve mama, oma en oma-oma.

Wij zijn bedroefd dat je er niet meer bent.
Maar we zijn ook dankbaar dat we je zo
lang in ons midden mochten hebben.

Al waren de laatste jaren na papa’s over-
ljden niet gemakkelijk voor je, je gevoel
voor humor heb je gehouden tot de laatste
dag. En zo willen wij je graag herinneren.

Rust zacht.



