/ TER NAGEDACHTENIS

van zaliger den Weledelen Heer

Gerardus Hendrikus Hubertus
MESTROM,

geboren te Herten, 12 Juni 1859, overleden te
Heel, 23 Januari 1945, voorzien van de laatste
H. Sacramenten en aldaar ter aarde besteld.

PLECHTIGE JAARDIENST
23 Januari 1946, in de Noodkerk te Wessem.

===

Op denzelfden dag, waarop zijn dier-
baren een ongewissen tocht onder-
namen naar de overzijde van de Roer
om zich te onttrekken aan den greep
van een barbaarschen vijand en oorden
van vrede te bereiken, aanvaardde hij
den grooten tocht naar het Rijk van
den Eeuwigen Vrede, die hij na een
lang en welbesteed leven ongetwijfeld
heeft verdiend. In dankbare herinnering
blijven wij hem gedenken en vragen
ook zijn vrienden en bekenden hem
niet te vergeten in hun gebed.

Hij ruste in Vrede.







