


In de Vrede van Christus ging van
ons heen

LEX MESTROM

Priester van het Bisdom Roermond

Geboren te Venlo 8 mei 1909 en priester
gewijd te Roermond 17 maart 1934.
Achtereenvolgens was hij kapelaan te Well,
Maastricht - Onze Lieve Vrouw van Lourdes -,
Grathem en Helden. Vervolgens rector

te Kessel-Eik en Leeuwen en pastoor te
Leeuwen van 1962-1971. Overleden in het
Ziekenhuis te Sittard 8 januari 1988.
Begraven te Born 13 januari d.o.v.

Loy

Zijn levensdevies was: "Uw wil geschiede”.
Zo heeft hij zijn leven en zijn priester-zijn
uit Gods’ hand aanvaard. Nu geven wij zijn
lichaam en zijn leven terug in Gods hand en
wij bidden:

“Heer wij bidden U voor Uw dienaar Lex
Mestrom. Gij hebt hem in dit leven de
waardigheid verleend van het priesterambt.
Schenk hem nu een plaats in de heerlijkheid
van de hemel om voor altijd gelukkig te zijn.”

De familie dankt U hartelijk voor Uw mede-
leven tijdens het ziek zijn, bij het overlijden
en de begrafenis.

De zeswekendienst zal worden gehouden op
zaterdag 20 februari a.s. om 19.00 uur in de
parochiekerk van de H. Martinus te Born.



