Na lange en moeilijke jaren in de
Tropen ben ik gedurende mijn vacantie verplicht
mijn eigen Thuisfront te vormen. Wees ook
U mijn ., Thuisfronter” door uw gebed en uw
gave. Maak van uw gift een rijke belegging op
Gods Bank waarvoor Hij U woeker-renten zal
uitkeren door U te laten delen in de vruchten

van mijn Missie-arbeid.

l\/lijn 10.000 Christenen en hun
leider zullen U hun dankbaarheid blijven getuigen

door voor U en uwe belangen te blijven bidden.
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