Ter dierbare herinnering aan

CAROLINA HUBERTINA MESTRUM

Zij werd geboren op 8 juni 1898 te Roermond en
overleed in het St. Laurentiusziekenhuis
op 5 november 1981 te Roermond.

Gebed:
God, Vader, Heer van leven en dood,
wij zijn vertrouwd geraakt met
een oud verhaal, dat ons is doorverteld,
over een mens,
die vol was van Uw liefde en kracht,
Jezus van Nazareth,
een Man vervuld van Uw Geest.
In Hem is ons verschenen Uw genade,
Uw mildheid en Uw trouw.
In Hem heeft Carolina Mestrum diep geloofd.
Aan Hem heeft zij haar hele leven toevertrouwd
in goede en in kwade dagen.
Wij bidden U,
vervul nu Uw belofte aan onze goede tante Lien.
Maak haar voor altijd gelukkig en neem haar
bij U op in de Eeuwige Vreugde. Amen.

Voor Uw medeleven en belangstelling bij haar
ziekte, overlijden en begrafenis, betuigen wij U
onze hartelijke dank.
Fam. Mestrum
Fam. Jetten

Horn, 7 november 1981
Kasteelstraat 7

De plechtige Zeswekendienst, waartoe U vrien-
delijk wordt uitgenodigd, zal gehouden worden
Op zondag 20 december om 10.30 uur in de
parochiekerk H. Martinus te Horn.

Begr. ond. Th. Schuren, Linne.



