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Moge dit voor u een aandenken zijn aan

DE HEER

GASTON MESTRUM

echtgenoot van Mevrouw Irma De Bruyne
vader van Hubert, André en Francine
grootvader van Michel, Sophie en Paul

geboren te Zelzate op 1 juli 1908,
en overleden te Gent, op 29 januari 1983,

met een maandenlange aanvaarding van de dood,
als het zeldzaam voorrecht van hen die weten
dat ze in alle bescheidenheid, maar naar
waarheid mogen zeggen '’ alles is volbracht "'.

Ik heb u veel te lief gehad op aard

om door mijn dood uw lichtheid te verdonk'ren
en laat uw lichte ogen flonk'ren

als toen ge nog het diepst gelukkig waart.
Opdat ik, wanneer ik u mogelijk bespied,

u nimmer zie verduisterd door verdriet.

(B. Aafjes)

Lieve papa,

Niet alleen uw gezin, maar talloze mensen
uit uw werk- en vriendenkring

weten en kunnen getuigen dat eigenbelang
u totaal vreemd was.

Daarom ook denken mama, uw kinderen en
kleinkinderen u zelf te horen spreken wanneer
zij het hiernaaststaande gedicht lezen.

Bedroefd om wat ons vreugde schonk,
oneindig dankbaar, fier uw naam te mogen
dragen : mooier erfenis kon u ons

echt niet nalaten.

De familie dankt u voor uw gebeden,
en uw blijken van medeleven.
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