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Dit gedachtenisprentje wil U blijvend
herinneren aan

Maria Mechtildis Hendrika Meuwissen
sinds 26 mei 1940 echtgenote van
Hubertus Hermanus Mestrum

Zij werd geboren te Pey op 28 juli 1911.
Daar is zij altijd blijven wonen. Gesterkt
met de sacramenten der zieken, overleed zij
op 27 september 1993 temidden van haar
man, haar kinderen en haar kleinkinderen.
Na een plechtige afscheidsdienst in de paro-
chiekerk te Pey, werd zij bij haar op 5 juni
1979 gestorven zoon Jan te ruste gelegd.

Voor Uw tekenen van medeleven ons be-
toond bij het ziek zijn, het overlijden en de
begrafenis van onze dierbare, zeggen we U
hartelijk dank.

H. Mestrum,

Miep en Hein, Maurice, Raymond.
Tijdens de zeswekendienst, die plaats heeft
op zondag 14 november om 11.30 uur in de
parochiekerk te Pey, zullen we haar nog-
maals herdenken. Ook U bent dan welkom.

Begr. ondern. Peusen, Echt - Tel. 04754-86100

Na 80 jaar vreugde, zorg en plicht,
schreef ik voor U dit gedich.

Mam, je was je hele leven een Vviijtige bij,
maar ondanks alles,

had je tijd voor Pap, voor Jan en mij.
Nooit was de deur voor ons gesloten,

Je stond altijd zonder bezwaar

voor ons en iedereen klaar.

U was een mens met een hart van goud,
waar iedereen van houdt.

Mam, ondanks leed en ziekte in Uw leven,
is Uw optimisme gelukkig nooit verdreven.
U sloeg zich door alle tegenvallers heen
en kwam weer snel op de been.

De enorme wil in Uw leven,

heeft U altijd kracht gegeven.

Maar iedereen stond versteld.

U bloeide op als een bloem, die nooit verwelkt.
Mam, je kon ook genieten

van de leuke dingen in Uw leven

die je met ons en de kinderen mocht beleven.
U was gelukkig en tevree,

als U ’s avonds in Uw stoel zat

en samen met Pap keek naar de TV.

Mam, ik dank God,

dat U deze mijlpaal in Uw leven

met ons allen samen mocht beleven.

Tot slot bedanken Pap, Jan, Miep,

Hein, Maurice en Raymond U nog even
en willen we U, Mam, ons geschenk,

het teken van geloof, hoop en liefde geven.

Miep, 28 juli 1991



