ILZUS | MARIA | JOSEPH!
Bid voor de ziel van zaliger den Heer
Joannes Huberfus THEELEN
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Geboren te Eysden den 4en September 1855
godvruchtig in den Heer overleden te Amby
den 30sten December 1926.

Hij was een man vol eenvoud en
oprechtheid, die den Heer vreesde en
het kwaad vermeed. Job. [

Daar hij van kindsbeen af steeds in
de vreeze dgs Heeren gelcefd en Zijne
geboden ondérhouden had, werdhijniet
verdrietig tegen God toen de kwelling
hem overviel. Tob. 1T 13.

[k heb miine ziel tot U, o Heer ver=
heven, op U mijn God vertrouw ik,
laat mij niet beschaamd worden. Ps. 24.

Moge hij reeds, ter belooning van
zijn christelijk leven en zijn godvruch=
tig afsterven uit ‘s Heeren mond de
verblijdende woorden vernomen heb-=
ben: , Zeer wel, gijgoede en getrouwe
dienstknecht ! omdat gij over weinig
getrouw zijt gewcest, zal ik u over
veel stellen; ga in tot de vreugde
des Heeren”. .

Opdat zulks zekerder en spoediger
geschiede, laat ons zijne ziel aan Gods
barmhartigheid aanbevelen.

Mijn Jezus barmhartigheid !

Zoet Hartvan Maria wees mijn heil !
Hij ruste in vrede!




