In dierbare herinnering aan

Wim Mesterom
*Swalmen, 17 maart 1934 1 Roermond, 24 januari 2017

Weduwnaar van

Loes Mesterom - Hermans

Broer van Sjra Mesterom en Coen Mesterom

Na mooie jaren met zijn in 2003 overleden vrouw Loes
moest Wim, gedwongen door zijn gezondheid, verhuizen
naar een aanleun-appartement van Zorgcentrum Roncalli
in Roermond. In de geborgenheid van zijn gezellige
appartement leefde Wim zijn eigen leven. Hij heeft er al
die jaren een goede verzorging genoten. Zijn appartement
was zijn wereld. Moeilijk toegankelijk voor anderen die
hem graag wilden bezoeken.

Door veel te lezen in boeken, krant en tijdschriften werd
zijn wereld groter. De klanken van muziek vulden zijn
kamer en met een portje en een sigaar erbij was Wim op
zijn best.

Vooral kleine uitjes, rondtoeren in de auto in Zuid-Limburg,
maakten mooie herinneringen in hem los aan zijn uitstapjes
met Loes.

Getroffen door een hersenbloeding op 2 januari werd hij
opgenomen in het ziekenhuis in Roermond.

De hersenbloeding betekende uiteindelijk dat een opname
in een verpleeghuis noodzakelijk was. Zover heeft het niet
meer mogen komen. Zijn plotselinge overlijden betekende
daarentegen een transfer naar zijn Loes, naar wie hij de
laatste tijd steeds meer verlangde. Hij heeft nu de eeuwige
rust gevonden bij Loes.

Wim is nu zalig vrij. Dat is voor ons een troost.

Wij danken u voor uw medeleven.
Sira Mesterom en Coen Mesterom
Familie Mesterom
Familie Hermans



Verwonderlijk bevredigd, zalig vrij,

Het leven heb ik achter mij gelaten:

voorbij de dag, de dooltocht door zijn straten-
't leven der mensen trok aan mij voorbij.

Uit ‘Lof der Duisternis’ Henriétte Roland-Holst




