Bij het heengaan van

Sjang Mestrom
echtgenoot van

Maria Bongers

* Linne, 12 december 1916
t Venlo zkh., 17 juli 1997

Van het werk en van het leven kunnen genieten,
zo was Sjang Mestrom.

Hij heeft hard gewerkt:

het boerenleven van eerdere tijden
betekende 7 dagen werken,
vakantie, een ongekend begrip,
vroeg beginnen aan de dag,
steeds bepaald door de seizoenen.

Hij had er zijn hart aan verpand;

gehard door warmte en kou

kon hij een stootje verdragen,

meeér denkend dan sprekend,

met gevoel voor humor en het betrekkelijke van
de dingen, zijn gezin met een gerust hart over-
latend aan zijn vrouw.

Eenmaal "in ruste" bij Frans en Jean,

wist hij wat heimwee is naar dat buitenleven,

en zijn zonen zagen hem dan ook met regelmaat
verschijnen om een handje te helpen,

bijv. bij 't schoffelen van de bieten,
wat een grote hobby van hem was.

Eenmaal in ruste, wist hij ook de waarde

van het gezinsleven te ontdekken:

hij deelde tevreden de soms lange dagen met
Zijn vrouw,

vierde er hun gouden huwelijksfeest

en genoot glimlachend van zijn kleinkinderen,
verbeet daardoor misschien de pijn en de
benauwdheid

van opkomend verslijt onopvallend.

De dood kwam tenslotte bijna onopgemerkt
en trof hem aan als een dankbaar mens.

Zo houden wij hem ook vast,
zijn vrouw, de kinderen en zijn kleinkinderen
zo moge God hem van ons overnemen.

Dat u er wilde zijn bij het afscheid van Vader op
22 juli, waarderen wij zeer;

en wij zijn dankbaar voor gesproken en geschreven
woorden aan ons gericht bij zijn heengaan.

M. Mestrom-Bongers
de kinderen en hun gezinnen.

De zeswekendienstis op zondag 31 augustus 1997
om 10.00 uur in de Lambertus-Kerk te Swalmen.
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