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echtgenote van

Wim Mesterom

Trouw en doorzettingsvermogen zijn de eerste woorden die ons te binnen
schieten als wij denken aan Loes.

Zij was vooral trouw aan Wim, die ze omringde met een grenzeloze liefde.

Het doorzettingsvermogen dat Loes liet zien rondom de ziekte van Wim, was
een voorbeeld voor ons allen.

Niets was haar teveel.

Toen Loes hoorde dat zij niet meer beter zou worden, was haar eerste
gedachte bij Wim.

"Dit kan echt niet", was haar eerste reactie.

Naast de liefde voor Wim, was Loes ook zeer betrokken met haar familie en
vrienden.

Haar neven en nichten hadden een bijzondere plaats in haar hart.

Bij iedere bijzondere gebeurtenis was Loes van de partij, hetzij lijfelijk of op
een andere manier.

Zij verzorgde kaarten en cadeaus tot in de puntjes.

Zij was daarnaast ook een fantastische raadgever voor ons allen. Loes dacht
met je mee wanneer je vragen had en kwam met zeer bruikbare tips.

Reizen was haar lust en leven, genietend van natuur en cultuur. De laatste
jaren kon dat wat minder vanwege de ziekte van Wim en dat ging beiden aan
het hart.

Haar laatste wens was dan ook een paar dagen op vakantie.

Toen Loes 14 dagen geleden deze wens uitsprak, werd hier meteen werk van
gemaakt.

Op dit moment zou zij langs de zee lopen.

Helaas, het heeft niet zo kunnen zijn.

Wij danken U allen voor de vele blijken van waardering en medeleven.

Wim Mesterom
Familie Hermans
Familie Mesterom

De plechtige zeswekendienst vindt plaats op zondag 10 augustus 2003 om
11.00 uur in de Onze Lieve Vrouwe Munsterkerk te Roermond.



