Ter dankbare herinnering aan

PIERRE MESTRUM
echtgenoot van
Martje Lahaye

Geboren 11-02-1936 te Pey-Echt
Overleden 16-07-1993 te Maastricht

Na een kortstondige ziekte hebben wij
toch nog onverwachts afscheid moeten
nemen van Pap.

Afscheid nemen van iemand waarvan je
houd is ongelooflijk moeilijk, maar wat
ons allemaal diep trof waren de ondraag-
lijke pijnen die hij waardig en dapper heeft
gedragen.

Daaruit uiteindelijk verlost te zijn is voor
hem een godsgeschenk.

_ Hij was een bijzonder mens. Hij stond al-
tijd klaar voor iedereen met raad en daad.
Hij liet ons allemaal zijn zonnige kant
zien, ondanks dat het voor hem niet altijd
even makkelijk is geweest.

Wij mogen hele mooie herinneringen aan
hem bewaren.

Pap we missen je ontzettend.

Bedankt voor alles.

Wij danken U hartelijk voor de vele blijken
van medeleven tijdens zijn ziekte, overlij-
den en de uitvaart.

Martie

Harry en Pascalle

Gerry en Esther

De plechtige zeswekendienst zal plaats-
vinden op zondag 29 augustus om 10.00
uur in de parochiekerk van St. Jan de
Doper te Limmel-Maastricht.



