In dankbare herinnering aan

BERTHA ANNA MARIA KLERCKX

weduwe van
WILLEM MESTROM

Zij werd geboren te Maasbracht op 10 september
902. Zij is gestorven op 6 maart 1988 te
Roermond, na het Sacrament der zieken te
hebben ontvangen.

Na een plechtige uitveart hebben wij haar
lichaam te rusten gelegd op het kerkhof
..Tussen de Bergen' te Roermond op 10 maart
988.

Toen zij bijna zeven jaar geleden afscheid
moest nemen van haar man, was dat een zware
opgave. Het was het einde van een gelukkig
huwelijk van 54 jaar, waarin ze samen een
bedrijfie hebben gerund en ook samen een
mooi gezin hebben groot gebracht. In een tijd
dat het lang niet altijd gemakkelijk was | Want
ze moest in de oorlog met de kinderen
evacueren naar Leeuwarden en hoorde maanden
lang niets van haar man.

Door haar ziekte raakte ze de laatste jaren
meer en meer gehandicapt en ze verbleef meer
dan vijf jaar op Camillus. Bewonderenswaardig
ging ze om met deze situatie. Ze wist de grote
zorg van het personeel daar erg te waarderen.
Ze was tevreden en klaagde nooit.

Graag genoot ze van de natuur en bracht ze
het liefst haar tijd door in het park.

Vlak voor haar dood liet ze al haar kinderen
roepen, omdat ze het einde voelde naderen.
Na het Sacrament van de zieken heeft ze daarom
van allen afscheid kunnen nemen. Een afscheid
waarvan wij geloven dat het tijdelijk is. Wij
vertrouwen haar terug te zien bij de Vader
in de hemel.

Voor de vele blijken van medeleven bij het
overlijden en de begrafenis van onze lieve
moeder zeggen wij u oprecht dank.

Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden
gehouden op zondag 17 april 1988 om 11.00 uur
in de Onze Lieve Vrouwe Munsterkerk te
Roermond.
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