Ter nagedachtenis aan

Jacobus Kiippers

Echtgenoot van

Christina Mestrum

Lid v.d. Gemengde Zangvereniging

Hij werd 26 mei 1910te Vlodrop geboren en
overleed voorzien van het H, Sacrament der
zieken op 23 mei 1974 in het ziekenhuis te
Roermond.

Drie dagen voor zijn 64 verjasrdag, op Hemel-
vaartsdag, is hij overleden. ,Niet oud" zult U
zeggen. Inderdaad. Toch vond de overledene
zelf het lang genoeg, naar zijn eigen zeggen.
Niet dat hij het leven moe was. Hij zei, naast
tegenslagen veel mooi'ste hebben mogen mee-
maken. Hij had het leven de moeite waard ge-
vonden. ,Maar nu is het goed geweest. Ik heb
lang genoeg geleefd.”

Zelden heb ik iemand zo rustig en uitvoerig
over zijn nabije dood horen praten. Van iemand,
die zo wel bewust afscheid nam van het leven,
mogen we aannemen dat hij klaar was voor de
grote reis en dat het een hemelvaart is ge-
weest. Moge deze gedachte een troost zijn,
vooral voor zijn echtgenote en kinderen.

Wij danken allen, die voor ons een steun wa-
ren, bij het overlijden en de begrafenis van
mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa.

C. Kippers-Mestrum
kinderen en kleinkinderen

De pl. Zeswekendienst, waartoe wij u uitnodi-
gen, zal plaats hebben zaterdag 21 juli 1974 om
11.30 uur in de parochiekerk te Vlodrop.



