Ter herinnering aan

GERRIT MESTRUM

echtgenoot van

WILLEMIJNTJE VAN DEUTEKOM

Biej ein aafsjeid.

‘t Is good te gaon, went d'n aovendj is gevalle
en ein late zon zich speegeltj in de Maas,

Me haet biejein gezaete, om mit vrunj te kalle
aover d'n daag, dae toch zoa sjoan weer waas.
En onverwach kémp in de nach d’n Hieér,
dae zach Zien handj

dich oppe sjouwer liktj en sprikt;j:

"Kom waarde vrundj, weer motte gaon,

‘t is good gewaes.

Ich bén kontent: al waatste deeds

woor good gedaon.

Ich num dich mit nao 't sjoonste fieés."

Echt, juli 1987 Ger Mestrum.

Veur eur mitlaeve bie dit aafsjeid van Gerrit
bedank ich uch van ganser herte.

Willy Mestrum - van Deutekom

De zeswaekendeens zal waere gehaoje op zon-
dig 31 mei om 11.30 oer in de kirk van Pe;j.

Het is bienao onmeugelik om het laeve en de
figuur Gerrit Mestrum same te vatte in de korten
teks van ei bidprentje. Rouwrendjes passe gaar-
oet neet bie hem. Gerrit woor veul mié het type
van ein kleurenfoto.

Es einen door-en-door gooje en kontente mins
genoot hae veural van de zonzie van dit laeve,
daorom zoog ter in eemes anges auch noat mer
eine greumel kwaod.

Akkoord - zonger foute is geine sterveling.
Misschien haef Gerrit uch, puur oet goojigheid,
waal ens get belaofdj en het later vergaete.

Det woor den zeker zonger opzet, dus det moog
gein fout mié heite. Wie dok haef oos gemein-
schap neet geprofiteerdj van zien kapaciteite:
van zien pen of penseel, van zien veurdrachte,
foto’s en films. Gerrit woor eine rasechte Pejjer,
onvergaetelik woore zien ontmoetinge mit Pater
Sangers: eine volblood Stevensweerteniér.

Die vrundschap kentj geer laeze in het gedichtje
hie-naeve: van Gerrit bie d'n doad van Pater
Sangers. Het kos noe aevegood angesom zeen.
Es die twié zich hie-baove op ein hemels terrasje
treffe, maaktj Gerrit vas en zeker iés ein foto,
om nao Willy te schikke.

En daonao veere ze same hun weerziens - oet-
geraekendj op iéste Paosdaag: 't sjoonste fieés.

Begr. ond. Peusen, Echt - Tel. 04754-86100



