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Piet Kirkels
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Tiny Mestrom

vader van

Wim, Theo, Hans

Geboren te Eijsden op 27 november 1928
Overleden te Hoensbroek op 31 augustus 2002

Leven is: vast willen houden en toch los moeten laten.

Zijn visie op het leven werd bepaald door zijn perfec-
tionisme en creatieve geest. Zowel in zijn werk als
thuis, lag de lat op de hoogste stand. Met talenten moet
je woekeren. Rechtvaardig, oprecht, maar ook recht-
lijnig verwachtte hij dit ook van anderen.

Met voldoening keek hij naar het vele werk van zijn
handen, dat langdurig voorbereid was in zijn hoofd
en op papier. Overal in huis en bij veel familieleden
en vrienden is het resultaat hiervan te bewonderen,
want hij was altijd “bezig”, meestal met Tiny als zijn
trouwe gezel.

Zijn meest bijzondere gave was zijn brede belangstel-
ling, met name voor talen, politiek en moderne ge-
schiedenis. Hij legde een bibliotheek aan over de 2¢
Wereld Oorlog, maar had ook een visie op de wereld
waarover hij graag en vol overtuiging met ons debat-
teerde. Door zijn wijsheid was hij thuis en op zijn
werk een geliefd raadsman. Ook bij een kaartspel met

de familie kon hij een aardige boom opzetten.

Zijn mooiste herinneringen had hij aan de jaren dat
“de jongens” opgroeiden. Kampeervakanties aan het
water, samen modelbouwen in de kelder en overal
knutselen en timmeren. Tussen de bedrijven door sti-
muleerde hij ons in onze studie en gaf ongemerkt
zijn talenten door. Met veel plezier denken wij terug
aan die tijd van saamhorigheid.

De laatste jaren werden beheerst door een groeiende
onmacht en teleurstelling door steeds toenemende be-
perkingen van zijn lichaam, in zijn beleving een slechte
machine. Terwijl de lichtpuntjes minder werden, ge-
noot hij stil van zijn kleinkinderen; vooral Joris groeide
dicht bij hem op, waardoor hij afgeleid werd van de
strijd tegen alle ziektes en weer enthousiast kon wor-
den. Intussen zorgde Tiny op onnavolgbare wijze voor
hem.

Hoewel hij nog niet klaar was met zijn leven, kwam
er een einde aan zijn lijden.

Bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan, maar
meer nog voor wat we samen hebben gedaan.

Tiny,
Wim en Marion
Sebastiaan, Frédérique, Alexander
Theo en Thessa
Joris
Hans en Rian
Harmke, Feddo, Yanne

Wij danken u voor uw belangstelling.

De zeswekendienst zal gehouden worden op zondag
13 oktober om 11.45 uur in de H. Hart van Jezus-
kerk te Mariarade



