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weduwnaar van
Maria Hubertina Janssen

echtgenoot van
Maria Hubertina Dackus

Geboren te Roermond op 7 augustus 1911, voorzien van de
Sacramenten der Zieken overleden te Sittard op 2 februari 1984
en begraven te Bunde op 7 februari 1984.

Met zijn heengaan verliezen wij een diepgelovig christen, met een
groot vertrouwen in de hemelse Moeder. Het was dan ook op
Haar feestdag, Maria Lichtmis, dat God hem tot Zich geroepen .
heeft.

In zijn inhoudelijk rijke leven bleven hem de beproevingen niet
gespaard.

Zijn grote gezin, dat de zorgzame, lietdevolle echtgenote en
moeder op jonge leeftijd verloor, was voor hem een voortdurende
zorg, maar tevens zijn terechte trots en zijn sieraad.

Zijn grootste blijdschap was het dan ook zich omringd te weten
van zijn kinderen en kleinkinderen, voor wie hij een voorbeeldig
vader en een beminnelijke opa was.

Hij was een begaafd man, die zijn christelijke overtuiging neer-
legde in zijn vele meesterwerken in gebrandschilderd glas. die
thans nog vele kerken en kloosters in zijn geliefde Limburgse land
sieren.

Zijn beroepsmatig perfectionisme straalde hij ook vit in zijn gezin,
in zljn contacten met 2ijn medemensen, in zijn hele levenswandel.
Vanuit zijn genegenheid voor zijn medemensen kon hij alleen
maar het goede bij anderen veronderstellen. Voor hem was iedere
medemens een vriend.

Moedig heeft hij in zijn laatste levensjaren gesteund door de zorg
en toewijding van zijn vrouw de last van een slepende ziekte ge-
dragen en vol vertrouwen in de Heer zijn dood aanvaard.

Ongetwijfeld zal hij thans de eeuwige rust genieten in de Heer-
lijkheid van Zijn Heer.

Wi} danken U van harte voor Uw medeleven tijdens de ziekte, het
overlijden en de begrafenis van hem, die ons zo dierbaar was.
De plechtige zeswekendienst, te zijner intentie, waartoe wij U uit-
nodigen, zal gehouden worden op 17 maart 1984 om 19.00 uur in
de parochiekerk van de H. Pancratius te Munstergeleen.




