Jezus 0 Maria t Jozef T Catharina

Ter vrome nagedachtenis aan

HENDRIK ANTONIUS MEUWISSEN

weduwnaar van

ANNA MARIA HUBERTINA MESTROM

geboren te Montfort 9 april 1885 en aldaar onver-
wacht overleden op 22 februari 1967, voorzien van
het H. Sacrament der zieken.

Het komt ons niet toe, tijd en uur te bepalen, die
de hemelse Vader heeft vastgesteld. Vrij snel en
onverwachts kwam de dood, maar hij was voor-
bereid. Na de dood van zijn geliefde echtgenote
voelde hij elke dag zijn krachten verminderen. Het
viel hem moeilijk zijn dagelijkse arbeid te ver-
richten. Met een groot geloof aanvaardde hij de
moeilijkheden van de oude dag en verdroeg hij
alle pijnen en smarten.

De goede God heeft zijn trouwe dienaar spoedig
uit zijn lijden verlost en naar een beter leven op-
geroepen om het loon te ontvangen.

Mijn geliefde zoon en dierbare familie, ik bedank
u voor uw goede zorgen, vergeet mij niet in uw
gebeden en goede werken en ook gij allen, vrienden
en bekenden, zeg ik vaarwel en bidt voor mij.

Gebed.

Wij bidden U, Heer, verhoor goedgunstig onze
gebeden voor uw dienaar Hendrik, dat hij in vrede
moge rusten en moge opgenomen worden onder
het getal van uw uitverkorenen. Dit vragen wij U
door Christus, onze Heer. Amen.

Mijn Jezus, barmhartigheid.
H. Hart van Jezus, ik vertrouw op U.
Onbevlekt Hart van Maria, wees mijn heil.

J. H. Gootzen, koster-org., Montfort.






