C. DOLCI

Fa.P.GROEN.VENLO

MOEDER VAN SMARTEN,
TROOSTERES VAN DE BEDROEFDEN
BID VOOR ONS




ol ‘
[EZUS + MARIA + JOZEF

r

Bid voor de ziel van zaliger

Wilhelmus Petrus PETERS
Lid van de H. Familie,

echtgenoot van
Maria Elisabeth Mestrom.

De dierbare overledene werd geboren te
Horn 21 April 1867 en overleed na een lang-
durige ziekte, voorzien van de H. Sacramenten
der stervenden, te Heijthuijsen 10 April 1949.

—

Geluisterd heeft de Heer en Hij heeft zich
mijner ontfermd. God, Gij hebt mijn klachten
in vreugde veranderd.

Heer, ik heb grote pijnen geleden in mijn
lichaam, maar ik heb ze met vreugde des
Harten verdragen om Uwentwille.

Dierbare echtgenote, ik dank U voor uw
goede zorgen — wees niet bedroeid en troost
U, dat wij eenmaal elkander zullen weerzien.

En gij mijn kinderen, houdt uwe moeder in
eere, weest eensgezind onder elkander, houdt
God voor oogen en vergeet mij niet in uwe
gebeden, opdat mijn ziel ruste in vrede.

Geliefde Familieleden en gij leden der H.
Familie, helpt mij door uw vurig gebed.

Mijn Jezus Barmhartigheid.
ONZE VADER — WEES GEGROET.

DRUKKERIJ HUB, BONGERS, HEIJTHUIJSEN.



