


Dankbare herinnering aan

HARIE JANSSEN
echtgenoot van
Mimi Mestrum

Hij werd geboren te Stein 10 juli 1919,
en is overleden te Sittard 11 juni 1987,

voorzien van het H. Sacrament der Zieken.

Harie was een bijzonder mens.

Hij was hoogbegaafd.

Na jarenlange arbeid in de mijn

in Holland en Belgig,

tussendoor ’n tijdlang als stucadoor,
heeft hij na z’n pensionering genoten van
zijn hobby’s.

Hij was altijd bezig in of om het huis.

Hij was een uitstekend vakman

in timmeren, fotograferen, tekenen en
schilderen,

hij verzamelde postzegels en bidprentjes
en besteedde veel tijd aan het uitzoeken
van stambomen.

Dit alles deed hij met een
bewonderenswaardige accuratesse en met
'n eindeloos geduld.

Bovendien genoot hij van interessante
reizen, die hij degelijk voorbereidde

en waarvan hij uitvoerig 'n documentatie
aanlegde.

Graag liet hij anderen profiteren

van zijn kennis en vakmanschap,

voor iedereen stond hij klaar met raad en
daad.

Toen door zijn afnemende gezondheid

het werken en het erop uittrekken moeilijk
werd, trok hij zich terug

in de beslotenheid van zijn hobby-ruimte,
waar hij altijd bezig was.

Voor zijn gezin en naaste familie

was hij altijd erg attent

en ze bewaren allemaal 'n bijzonder
aandenken aan hem.

Toen hij zijn einde voelde naderen,

was hij resoluut en wist te aanvaarden.
Hij durfde de realiteit onder ogen te zien,
regelde alles zelf

en wilde niemand tot last zijn.

Terwijl hij 't zelf erg moeilijk had,

wist hij anderen nog op te beuren.

De kracht daartoe vond hij

in z’'n eenvoudig, maar diep geloof.

Als echte oud-Steindenaar

was hem de St. Martinuskerk erg dierbaar.
Moge hij voor eeuwig rusten bij God in de
hemel,

na een welbesteed leven hier op aarde.

De familie dankt u hartelijk voor uw blijken
van medeleven bij het overlijden en de
begrafenis van Harie Janssen.

Zij nodigen u uit voor de Zeswekendienst
die zal worden gehouden op zondag 26 juli
1987 om 11.00 uur in de St. Martinuskerk te
Stein.



