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In dankbare herinnering aan

Anna Margaretha Mestrom
weduwe van
Christiaan Aelmans

Geboren te Maasniel 21 september 1903.
Overleden te Amstenrade (Elvira) 15 januari 1987.
Haar uitvaart en begrafenis vonden plaats in de St.
Lambertus-kerk te Oirsbeek en op het kerkhof

aldaar.

Zoals ramen gemaakt zijn om licht door te laten, zo
heeft God moeders uitgevonden om iets van zijn
goedheid voor mensen door te laten schemeren in
deze wereld. Zij beelden God uit met hun leven. Er
zijn voor anderen. Hard werken in moeilijke tijden,
zodat de kinderen zich achteraf afvragen: hoe
hebben ze het voor elkaar gekregen ? Waar haal-
den zij de energie vandaan ? Het zijn mensen die
hun gelovig zijn beleven met handen en voeten,
maar vooral met hun hart. Voor hen is geloven een
werkwoord en geen theorie om over te kibbelen.
Tot op haar hoge leeftijd waren haar kinderen en
kleinkinderen de bron van levensvreugde. Van hun
bezoekjes kon ze genieten. Danken wij God voor de
manier waarop zij te midden van ons probeerde
mens te zijn en vooral moeder en oma. Mag zij nu
ons gebed zijn bij God.
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De familie dankt U voor uw medeleven bij overlijden
en begraven.

De kinderen Aelmans.
De Zeswekendienst heeft plaats op zondag 22

februari om 9.30 uur in het bejaardenhuis “Elvira” te
Amstenrade.
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