I'hei Mestrom, die gedurende 25 jaar het vaandel van Onze Lieve Vrouw in 't Zand droeg bij alle processies
e naar de Kapel in ’t Zand kwamen.



