In memoriam

PAUL VAN DE VEN
1-1-1932 Sittard 31-3-1998
echtgenoot van
Martha Mestrom

Wij danken jullie voor alle steun en vriendschap.
Martha, Monique, Simone en Kelly
Wij nodigen jullie uit samen met ons de zeswekendienst

bij te wonen op zondag 10 mei om 11.30 uur in de
H. Petruskerk te Sittard.

“Kelly kom eens bij met zitten, we moeten als twee grote
mensen praten.

Opa is naar de hemel gegaan, zijn hartje is stil blijven
staan.”

“Is opa in de hemel bij de elfjes en de engeltjes, daar waar
Jesu-ke ook is?”

“Ja muis, daar is opaatje nu.”

“Dat is toch fijn, kan opa praten.”

“Ligt hij nou ook in een kist?”

“Ja muis, daar is opaatje nu.”

“’k vind het jammer dat ik niet meer met hem praten kan,
maar wel fijn, nou heeft opa nooit meer pijn.”

gesprekje van Kelly (4 jaar) en Simone, 31-3-1998



Jij

Het kan allemaal verbeelding zijn,
de dingen die we doen.

We kleuren zelf ons leven grauw,
en dan ineens weer groen.

Maar als jij vraagt; ‘Hoe gaat ‘t n
heb je wat minder pijn?’

Wat ik dan van binnen voel, .
kan geen verbeelding.zijn. -

. Toon Herman



