Wij danken u hartelijk voor uw aanwezigheid en uw
medeleven, dit is voor ons een enorme troost.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind

De zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag

27 maart om 19.15 uur in de parochiekerk van de
H. Martinus te Linne.



In liefdevolle herinnering aan
Cor Mestrom - Geerlings

* Linne, 15 januari 1926
t+ Herten, 13 februari 2010

echtgenote van

Har Mestrom t

Je groeide op in een gezin met vijf kinderen, waarvan de
vader overleed toen jullie nog jong waren. Dit zorgde
voor een heel moeilijke gezinssituatie. Van jou werd al
vroeg gevraagd voor anderen te zorgen. Het zou de Rode
Draad door je leven worden. Na enkele jaren huishoud-
school moest er thuis of buitenshuis gewerkt worden
t.b.v. het gezin. Deze periode heeft je ongetwijfeld
gevormd, maar ook getekend.

Na de oorlog ontmoette je Pap en zijn jullie in 1951
getrouwd. Jullie bouwden toen ons huis aan de
Montforterweg 21. Dit is jouw thuis geworden waar je
eigenlijk nooit meer van weg had willen gaan.

Hier groeiden wij, Wim, Hans en Theo, op in een gezin dat
altijd een veilig nest voor ons is geweest. Samen met Pap
leefden jullie eigenlijk voor jullie jongens. Je was niet

iemand die graag op de voorgrond trad, liever cijferde je
je weg in de zorg voor ons en voor Pap. Wij kunnen terug
kijken op een fijne en stabiele jeugd, maar ook nadat we
op eigen benen verder gingen stond jij altijd voor ons
klaar.

Tijd voor hobby’s was er in het begin niet. Dit kwam pas
later: handwerken, zwemmen en met name genoot je
van het zingen in dameskoor Bethula, samen met
vriendinnen van vroeger.

Ook van de vakanties op de camping met het gezin had
je veel plezier en je was er trots op dat je ons dit mee kon
geven.

Je was ook trots op je kleinkinderen en achterkleinkind
en genoot van hun aanwezigheid. De kleinkinderen en
achterkleinkind waren erg gehecht aan jou en kwamen
graag bij je, omdat ook zij voelden dat je veel om ze gaf.

Van de ene op de andere dag veranderde ook jouw leven
toen Pap een beroerte kreeg en hulpbehoevend werd.
Een zware last kwam op jouw schouders terecht. Dankazij
jouw inzet hebben jullie nog vele jaren aan de
Montforterweg kunnen wonen. Het heeft jou veel
verdriet gedaan toen jullie naar een bejaardenwoning
aan de Maartenshof moesten verhuizen. Tot op hoge
leeftijd kon je het opbrengen Pap te verzorgen. Toen ook
jouw gezondheid naliet moesten jullie naar het
verzorgingshuis in Herten verhuizen.

De laatste tijd was je lichaam en geest broos en
breekbaar geworden. Zeker nadat Pap, waarmee je
zolang samen bent geweest, overleed. Het was goed zo.
Afgelopen zaterdagmorgen in alle vroegte ben je rustig
ingeslapen.

Jij hebt ons zoveel gegeven. In onze gedachten zul je
voortleven, maar meer nog eigenlijk in ons hart.



