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Ter dankbare herinnering aan

Anna Maria (Mie) Mestrom-Wolters

weduwe van

Wilhelmus (Bill) Hubertus Mestrom

*  Putbroek-Echt, Nederland 5- 12 - 1921
+ Roermond, Nederland 28 - 3 - 1998

Na een plechtige Eucharistieviering in de Sint
Catharinakerk te Montfort vond de crematie plaats te
Geleen op 2 april 1998. Zij zal rust vinden Eij Wiel
(Bill), in de aarde van Opotiki Nieuw-Zeeland.

Het valt ons allen zwaar afscheid te moeten nemen van
deze lieve moeder, oma en overgrootmoeder. Als we
terugkijken op haar leven dan moeten we zeggen: Zij
was een eenvoudige vrouw die altijd mild was in de
omgang met mensen. Zij was blij met ieder contact.
Wij zullen moeder altijd blijven herinneren als een
vrouw, die samen met haar man Wiel op hun
veebedrijf, en in hun groenten- en citrusvruchten-
bedrijf altijd hard heeft gewerkt om hun kinderen alles
te kunnen geven wat zij voor hun toekomst nodig
hadden. Zij heeft haar drie dochters en twee zonen een
goede opvoeding gegeven. Met haar man Wiel heeft zij
altijd in diepe verbondenheid geleefd in meer dan 50
jaar gelukkig huwelijk. Voor hem heeft zij dan ook met
alle liefde gezorgd tot aan het einde van zijn leven.

Wij zullen daarom Moeder en Oma nooit vergeten en
in ons hart dankbaar blijven bewaren als een lieve en
zorgzame vrouw. Onverwacht is zij door God geroepen
om samen met vader voor altijd gelukkig te zijn in Zijn
Paradijs. Moeder Mie, rust in Vrede.

Wij danken u cg)recht voor uw blijken van
belangstelling en medeleven.

Familie Mestrom-Wolters

In loving memory

Anna Maria (Mary) Mestrom-Wolters

widow of
Wilhelmus (Bill) Hubertus Mestrom

Born: Putbroek-Echt, Holland 5- 12 - 1921
Died: Roermond, Holland 28 - 3 - 1998

After a Catholic service in the Church of St.
Catharina, Montfort, the cremation took place in the
city of Geleen, 2. April 1998. She will rest in peace
with Bill, at the graveyard in Opotiki, New Zealand.

It is hard to say farewell to our dear Mother and Oma.
Looking back on her life we have to say that she was a
woman who was always kind to other people.

She always welcomed people into her home.

We will always remember Mum as a woman wo worked
hard alongside Dad.

They were happily married for more than fifty years and
together raised three daughters and two sons.

We will always remember our Mum and Oma in our
hearts as a loving and caring woman.

Unexpectedly she was called by God to His Paradise to
be together with Dad.

Rest in Peace, Mum.,

We sincerely thank you for your expressions of
sympathy.

Mestrom Family — Children, Partners

and grandchildren. ®
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