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Een schot klinkt soms niet eens zo hard
maar wat een verwoesting !

Het was spel - het leek spel,

maar opeens was het dood-ernstig

in één flits zoveel verwoesting

in één klap zo'n jong leven weg.

Een droom aan flarden,

Maurice’s droom van een avontuurlijk
leven;

hij verwachtte er zoveel van..... en wij..... ?

Hoe lang is de weg die een mensenkind

gaat

hoe lang duurt een dag en een nacht ?

Hoe groot is de liefde die kinderen zien

hoe groot is het hart van wie lacht ?

Hoe ver gaat een droombeeld de

mensen vooruit ?

Hoe ver reikt Gods scheppende kracht ?
Een klein beetje hoop, o God,
dat moet er zijn
een teken al is het ook klein.

De familie dankt U allen voor de vele blij-
ken van deelneming ons betoond bij het
overlijden en de begrafenis van hem die
ons zo dierbaar was.

De zeswekendienst zal gehouden wor-
den op zondag 25 juni a.s.om 11.30 uur
in de San Salvatorkerk te Daalhof-
Maastricht.



