Een dierbare herinnering aan

Mia Mestrom

St. Joost, 27 maart 1945
Pey, 23 februari 2017

Veel heb je ons gegeven,

Veel heb je voor ons betekend
Plotseling uit ons leven gedreven
Blijf je in onze harten verder leven.

Wij hebben op 3 maart 2017 afscheid van haar genomen tijdens de
crematieplechtigheid in de aula van crematorium Peusen te Echt.

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven
danken wij u van harte.
Kinderen en kleinkinderen

Mia Mestrom is geboren als jongste van een tweeling op 27 maart
1945 in St. Joost. Zij heeft haar jeugd doorgebracht in Montfort met
haar ouders, 4 zussen en 1 broer.

Ze ontmoette Frans waarmee ze 2 kinderen kreeg, Eric en Maurice.
Ze woonde eerst met haar gezin op het Hingen. Later is het ouderlijk
huis gekocht en zijn de kinderen daar opgegroeid.

Mia deed graag tennissen, ging graag op vakantie naar de
sneeuw waar ze ging skién maar nog liever ging ze naar de zon.
Mia genoot van een verzorgde tuin met mooie bloemen, maar ze
genoot nog meer van haar 6 kleinkinderen. Ze ging door weer en
wind met haar fiets en stond altijd voor haar kinderen en kleinkinde-
ren klaar. Niets was haar te veel. Wat zal ze het missen om haar klein-
kinderen te kunnen knuffelen en ze had ze nog graag zien opgroeien.

Helaas heeft ze de ziekte niet kunnen overwinnen en is ze toch nog
plotseling van ons heen gegaan.

Lieve mama en oma, we gaan je ontzettend missen. We zullen de
herinneringen koesteren en alle mooie momenten blijven delen.
Je blijft voor altijd in onze gedachten...

Rust zacht...
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