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JEZUS + MARIA + JOZEF t+  CATHARINA
Ter vrome nagedachtenis aan

THOMAS MERTENS
echtgenoot van
MARIA CORNELIA MESTROM
Lid van de H. Familie

Begiftigd met de Koninklijke Onderscheiding
de medaille van Oranje Nassau in brons

geboren te Montfort 21 april 1887 en aldaar godvruchtig
overleden 21 februari 1963, voorzien van de laatste
H. Sacramenten.

Een voorbeeldige en zorgzame huisvader is van ons heen-
gegaan. Hij was een man van groot geloof, dat zich uitte
in zijn godvruchtige kniebuiging voor het Allerheiligste in
de kerk. Dat geloof was voor hem een licht en een steun
in alle omstandigheden des levens om steeds met vreugde
zijn plicht te doen en met toewijding zich te geven aan zijn
huisgezin en aan de gemeenschap.

Als zaalhouder heeft hij veel gedaan voor de koninklijke
fanfare ,,De Vriendenkring'' voor de sociale en culturele
verenigingen van Montfort, die nooit tevergeefs een beroep
op zijn gastvrijheid deden. Zo was hij bemind bij God en
de mensen en zijn nagedachtenis is in zegening.

Hij had gehoopt binnenkort van zijn rust te kunnen ge-
nieten en alles daarvoor geregeld, maar de mens wikt en
God beschikt. Ondanks alle droefheid, die ons vervult bij
zijn afsterven, dragen wij toch in ons hart een gevoel van
innige dankbaarheid jegens God, die ons zulk een goede
vader schonk. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft ge-
nomen. Gezegend zij de Naam des Heren.

Mijn dierbare echtgenote en lieve kinderen, hebt dank
voor al uw zorgen ; en ook gij allen, familie, vrienden en
bekenden, ik zeg u allen vaarwel om u allen eens weer te
zien bij God in de Hemel. Vergeet mij niet in uw gebeden
en goede werken, opdat mijn ziel spoedig ruste in vrede.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 d. aflaat.
H. Hart van Jezus, ik vertrouw op U. 300 d. afl.
Onbevlekt Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

Onze Vader ~ Wees Gegroet.
DAT HIJ RUSTE IN VREDE.

J. H. Gootzen, koster-org., Montfort.




