Voor uw blijken van medeleven betuigen wij u onze
oprechte dank.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.

De zeswekendienst is op zaterdag |8 september om
19.00 uur in de H. Catharinakerk te Montfort.




De hemel bereik je niet
zonder een aantal wolken te doorkruisen

In dankbare herinnering aan

TEUN MESTROM

weduwnaar van

Dina Houben

*k Montfort, 16 augustus 1921
t Roermond, 25 juli 2004
Begraven te Montfort, 30 juli 2004

Wat pap ook deed, hij deed het graag samen.
Samen met opa en oma, samen met mam en
samen met de kinderen, de kleinkinderen en
achterkleinkind.

Graag samen met iedereen !

Pap heett altiid op de boerderij gewerkt en
geleefd. Hij was zorgzaam voor zijn gezin,
naast zijn kinderen, ook voor opa en oma.

De langdurige ziekte van mam deed hem veel
pijn.
Pap stond je bij met goede raad en liet plaats

voor je eigen mening: “Es doe meins det se det
so mdts doon, den dui-se det mér"

In verenigingsverband was pap graag gezien,
mede door zijn gezellige praatje. Vroeger bij
de schutterij met zijn passie voor het vaan-
delzwaaien en later bij de kegelclub en het
koersballen.

Pap was zeker een gelovig man. Hij ging,
vooral op latere leeftijd, veel naar de kerk om
te bidden voor iedereen.

Aan familiefeesties deed hij graag mee. De
laatste jaren deed “ut zeen van ziene troep”
hem heel goed. Hij kon genieten van de groten
en de kleinen.

Oos pap waas en is geweun “eine sjoeane kaerel”!
PAP, OPA, BEDANKT]!



