


Ter nagedachtenis aan

IDA LOUISA LINSSEN

echtgenote van
WILLEM HUBERTUS MESTROM

De dierbare overledene werd geboren te Lin-
ne, 12 augustus 1899, en overleed te Roer-
mond, 1 maart 1971, meermalen gesterkt door
de Sacramenten der zieken. Op 3 maart d.a.v.
werd zij op het kerkhof te Linne ter
aarde besteld.

Moeder heeft een leven afgesloten van wer-
ken en zorgen, van bidden en lijden. Na een
“bijna 50-jarig gelukkig huwelijks- en gezins-
leven is zij van ons heengegaan naar het be-
tere leven, waarin zij geloofde en waarnaar
zij verlangde. Zij heeft altijd zorgend en zich-
zelf opofferend in het leven gestaan. Het was
haar vreugde en geluk voor anderen te leven
en te delen van wat zij bezat, bovenal de
liefde van haar moederhart. Zij was geduldig
en verdraagzaam; de hardheid van het leven
en de ziekte en kwalen van de ouderdom
heeft zij gedragen als een sterke, gelovige
vrouw. Zij genoot dan ook de achting en
sympathie van haar medemensen, bovenal
haar man, kinaeren en kleinkinderen zijn Dbij
alle droefheid dankbaar om alles wat God
ons door haar heeft geschonken. ,,Zij heeft
de goede strijd gestreden, zij heeft het ge-
loof bewaard, nu is voor haar weggelegd de
kroon der eeuwige heerlijkheid.”” Kinderen en
kleinkinderen, weest naar mijn voorbeeld al-

tijd goed voor elkaar en een troost voor
vader. Volgt mij boven alles na in mijn ge-
loof, dat ik als de grootste rijkdom in jullie
harten heb geplant. Hebt ook dank voor de
liefde en goedheid waarmee u mij hebt om-
ringd.

O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand, bid
voor haar.

H. Martinus, patroon van Linne, wees haar
voorspraak.

Uw blijken van medeleven, betuigd bij het
heengaan van haar die ons zo dierbaar was,
hebben ons gevoelig getroost.

Wij danken U daarvoor van harte.

W. H. MESTROM EN KINDEREN

Linne, maart 1971

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zondag 25 april 1971 om 10.00 uur
in de parochiekerk van de H. Martinus te
Linne.

Th. Schuren, begr. ond., Linne



