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Gedachtenis aan
THEODORUS HUBERTUS MESTROM

echtgenoot van
Anna Maria Jiitten
Geboren te Linne 3 april 1922 overleed hij
onverwacht in de Maaslandkliniek te Horn,
voorzien van de sacramenten der zieken, 1

dec. 1978. Op het kerkhof ,,Bergerkamp’ te
Linne vond hij zijn laatste rustplaats.

Help Maria, het is tijd,

Moeder van barmhartigheid.

Gij zijt machtig om van lijden

En gevaren te bevrijden.

Waar de mens geen hulp meer ziet
Daar ontbreekt de Uwe niet.

Neen, gij kunt Uw's kinderen beden
Toch niet weigeren zonder reden.
Toon ons dat gij moeder zijt.

In des levens harde strijd.

Help Maria, het is tijd,

Moeder van barmhartigheid.

Dit gebed, dat de dierbare overledene zo
lange tijd bij zich droeg, tekent zijn geloof
en zijn vertrouwen op Maria, de moeder
Gods en moeder van ons allen. Zijn leven
was eenvoudig en arbeidzaam, de laatste ja-
ren geteisterd door lijden en gebrekkigheid.
Hij vond troost in zijn kinderen en bovenal
" in zijn echtgenote die het als haar roeping

beschouwde hem in goede en kwade dagen
met liefdevolle toewijding te omringen.

Hij die met Christus het lijden heeft gedra-
gen zal nu - op voorspraak van Maria - ook
met Christus de eeuwige heerlijkheid mogen
verwerven. Gedenken wij hem in dankbaar-
heid.

Moge hij rusten in vrede.
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Uw blijk van deelneming was ons een
troost; wij zijn U daarvoor oprecht dankbaar.

Mevr. A. Mestrom-Jiitten
en kinderen

De laatste plechtige zeswekendienst zal ge-
houden worden op zondag 7 jan. 1979 om
10.00 uur in de parochiekerk van de H. Mar-
tinus te Linne.

Begr. ond. Th. Schuren, Linne



